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Korte Inhoud 

In dezelfde tijd dat Friedrich Dürrenmatt “De Fysici”schreef,  viel bij mijn ouders 

het eerste foldertje in de bus met raadgevingen voor als de atoombom zou vallen.  

Je had goede overlevingskans met een ijzeren vergiet op je hoofd in de kast onder 

de trap, mits je voldoende blikjes had ingeslagen. Maar voor ons vijf kinderen 

wilde mijn moeder geen vijf extra vergieten kopen… Het foldertje deed dertig jaar 
later op een verjaardag nog wel eens de ronde als komisch nummer. 

Maar niet alleen het verleden geeft stof voor komedie. Wat denkt u van die 

wapeninspecteurs, die uitzoeken of we bang moeten zijn voor een oorlog? Of juist 

voor een oorlog de weg vrij moeten maken! Of vindt u dat eigenlijk niet ook om te 

lachen? Of alleen maar be-lach-elijk? 

 

Dürrenmatt maakte van dit soort gegevens graag een komedie – al zit in zijn 

stukken het venijn dan vaak toch in de staart. Drie natuurkundigen zitten in, zoals 

dat toen heette, een krankzinnigeninrichting. Vlak na elkaar vindt een stel 

moorden plaats. Maar wie is nou echt gek: die fysici of de wereld om hen heen? 

 


