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Korte Inhoud 

Drie meiden zitten bij elkaar. Met een boek over scheepsjongens en 

schipperstruien in een scheepskist. Wat zou jij doen? Natuurlijk! Daar een 

prachtig verhaal van bouwen. Vol woeste zeeën, scheurbuik, storm, schipbreuk en 

andere avonturen. 

In 1618 vertrok het zielschip de Nieuw-Hoorn van Texel. Om naar het andere eind 

van de wereld te zeilen en met rijkdom weer naar huis te komen. Schipper 

Bontekoe schreef een dagboek. Daarom weten we wat er aan boord gebeurde. 

En waarom de Nieuw-Hoorn nooit meer terugkeerde…  
In 1923 maakte Johan Fabricius er een jongensboek van, dat beroemd werd. 

Aan de oude haven van Hoorn staat nu nog een beeldengroep van de 

scheepsjongens van Bontekoe, waar je naast kan gaan zitten.  

 


